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De Rol van de Uitvaartverzorger in een Multiculturele Samenleving 

Inleiding 
In Nederland wonen mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten, wat bijdraagt aan 

de culturele diversiteit van ons land. Ongeveer 200 verschillende nationaliteiten zijn 

vertegenwoordigd, waarbij de grootste groepen afkomstig zijn uit Turkije, Marokko, Suriname en de 

Antillen. De meeste van deze groepen wonen in de randstad en grensregio’s, waar steden als 

Amsterdam en Rotterdam meer dan de helft van de bevolking van buitenlandse afkomst tellen. Maar 

ook in andere delen van het land, zoals Friesland en Groningen, zien we dat er steeds meer 

diversiteit is. In Leeuwarden bijvoorbeeld woont 21,1% van de bevolking met een niet-Nederlandse 

achtergrond en in Groningen is dat 29%. Dit heeft invloed op de manier waarop we werken en 

samenleven, zowel in het dagelijks leven als in de praktijk, of het nu gaat om (uitvaart) zorg, 

onderwijs of de arbeidsmarkt.  

 

 

Hoofdvraag 
Is het voor een uitvaartverzorger met een Nederlandse cultuur noodzakelijk om zich te verdiepen 

in de tradities van andere culturen?  

Speelt culturele achtergrond eigenlijk een grote rol in de uitvaartzorg in Nederland? Zijn er specifieke 

uitvaartverzorgers voor bepaalde culturen, of wordt er geen onderscheid gemaakt? En wat voor 

eigenschappen heb je nodig als uitvaartverzorger om met deze verschillende tradities en 

overtuigingen om te kunnen gaan? 
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Kern 
Elke cultuur heeft zijn eigen tradities en gewoonten rondom belangrijke gebeurtenissen zoals 

bruiloften, geboortes en overlijden.  

En wanneer we het hebben over de wettelijke eisen en ethische richtlijnen voor de uitvaartzorg, wil 

je juridische problemen of een onjuiste uitvoering van rituelen voorkomen.  

In sommige culturen duurt de rouwperiode misschien meerdere weken, met specifieke rituelen per 

week. In andere culturen, zoals binnen de Joodse of Islamitische gemeenschappen, gebeurt het 

rouwproces vaak in kleinere, intiemere groepen. Het is belangrijk om inzicht te hebben in deze 

variaties om zo betere nazorg te kunnen bieden.  

Onwetendheid over culturele verschillen kan leiden tot misverstanden of zelfs beledigingen. Want 

wat bij de ene cultuur gepast is kan bij de andere ongepast en zelfs disrespectvol zijn.  

 

Het is van belang om de culturele verschillen tussen mensen te herkennen en hier met respect mee 

om te gaan. Je moet je bewust zijn van de verschillende normen, waarden, overtuigingen, tradities 

en gedragingen op het gebied van rituelen, eten en drinken, kleding, rouwperiode en taboes. 

Om een uitvaart te verzorgen in verschillende culturen, geloven en tradities moet je over de 

volgende vaardigheden beschikken: 

 

1. Respect hebben voor tradities: Door de tradities te respecteren, toon je waardering voor de 

achtergrond van de overledene en hun familie.  

2. Empathisch vermogen: Rouw is een zeer persoonlijke ervaring en kan sterk beïnvloed 

worden door culturele tradities. Er kan gerouwd worden in stilte en gebeden, op een 

spiritueel wijze maar ook in zang en dans. Door rekening te houden met deze tradities, kun je 

beter inspelen op de emotionele behoeften van de nabestaanden.  

3.  Goed kunnen communiceren: Het is belangrijk om te luisteren naar de wensen van de 

nabestaanden en hen te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun culturele 

achtergrond. 

 

Om antwoord te krijgen op mijn hoofdvraag, heb ik een enquête gemaakt en deze naar 100 

uitvaartverzorgers in Nederland gestuurd. Ik heb ook contact opgenomen met de BGNU, de 

organisatie voor uitvaartzorg in Nederland, en zij hebben mijn enquête op hun website gezet. In 

totaal heb ik 35 reacties ontvangen. 

 

De meeste reacties kwamen uit Noord- en Zuid-Holland, met elk 9 reacties. Daarna volgden 

Gelderland met 6 reacties en Utrecht met 5 reacties. 

 

Van de 35 mensen die gereageerd hebben, werken 28 uitvaartverzorgers voor een 

uitvaartorganisatie, en 7 werken zelfstandig als ZZP’er. De meeste uitvaartverzorgers werken in een 

specifiek gebied. En 28 van de 35 uitvaartverzorgers blijken geen specifieke culturele achtergrond 

hebben. 

 

Van de 35 respondenten gaven 19 aan geen ervaring te hebben met uitvaarten voor een bepaalde 

cultuur. 16 uitvaartverzorgers organiseren uitvaarten voor verschillende culturen waarvan de meest 

van de Molukse, Surinaamse, Chinese, Hindoestaanse en Islamitische cultuur zijn.  

Er is 1 persoon die zich specifiek richt op de Islamitische cultuur door heel Nederland en 3 zijn 

gespecialiseerd in de Molukse en Hindoestaanse cultuur, maar verzorgen ook uitvaarten van andere 

culturen. 
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Als we kijken naar hoe vaak iemand een uitvaart regelt voor een andere cultuur, ziet het resultaat er 

als volgt uit: 

• Vaak:   7 uitvaartverzorgers 

• Af en toe: 19 uitvaartverzorgers 

• Zelden:  6 uitvaartverzorgers 

• Nooit:   3 uitvaartverzorgers 

 

Aangezien ik zelf geen ervaring heb met een culturele uitvaart heb ik het boek “leven met de dood” 

van Iede Hoorn gelezen. Daaruit heb ik twee verhalen geselecteerd van twee verschillende culturen  

en samengevat. Ik heb vooral in de samenvatting beschreven wat hij heeft ervaren en hoe hij het 

heeft benaderd. 

 

Een Surinaamse uitvaart 

Iede komt binnen bij een Surinaamse familie en de kamer zit bomvol mensen. Het is een zoete inval 

en voor hem compleet onduidelijk wie wie is en met wie hij het gesprek moet voeren. Tijdens zijn 

opleiding heeft hij wel aandacht besteed aan verschillende culturen maar weet ook dat dit in de 

praktijk een heel ander verhaal is. Het is best spannend omdat hij zich niet thuis voelt in deze cultuur 

en wel heel graag de familie goed wil kunnen bijstaan.  

Hij maakt gelijk al een foutje door zijn mobiel op een tafeltje neer te leggen. De familie kijkt hem aan 

want dit blijkt de heilige tafel te zijn waarop een wit kleedje ligt met daarop de foto van de 

overledene. De familie geeft dit aan maar vind het niet zo erg dat dit is gebeurd. Iede grist snel zijn 

telefoon van het tafeltje.  

De familie is niet afwachtend en geeft zelf goed aan wat ze willen. Ze nemen Iede aan de hand mee 

en hij schrijft ijverig alles op. Sommige dingen komen hem bekend voor zoals de Singi Neti, de avond 

voorafgaand aan de uitvaart waarop de familie bij elkaar komt en samen liedjes zingen, eten en 

stilstaan bij de overledene.  

Iede verdiept zich na dit eerste gesprek in alles wat er bij een Surinaamse uitvaart komt kijken. Stapje 

voor stapje raakt hij gedurende de week steeds meer vertrouwd in de rituelen. Hij vraagt 

bijvoorbeeld aan de bewassingsgroep wat een rituele bewassing precies inhoudt en wat er van hem 

verwacht wordt. Ook de uitvaartlocatie kan hem veel informatie geven. Om door te vragen en met 

hulp van alle partijen en collega’s maar ook de openheid van de familie begint hij met een zeker 

gevoel aan de dag van de uitvaart. Uiteindelijk is het zoals bij elke uitvaart, vooral belangrijk om je 

flexibel op te stellen, mee te buigen met wat er op dat moment gebeurt. Want geen enkele uitvaart 

is gelijk, en in welke cultuur je ook terecht komt, het is altijd maatwerk.  

 

Een Joodse uitvaart 

Twee broers hebben in een hospice afscheid genomen van hun moeder. En omdat het om een 

Joodse cultuur gaat moet Iede opschieten omdat het gebruikelijk is om binnen vierentwintig uur 

begraven te worden. Maar omdat mevrouw door euthanasie is overleden valt dat onder een  

niet -natuurlijke dood en controleert de GGD eerst of alles correct is verlopen. Daar kunnen zomaar 

twee dagen overheen gaan. En omdat mevrouw op een vrijdag is overleden kan de uitvaart op zijn 

vroegst op maandag plaatsvinden. Dat zijn nu eenmaal de regels in Nederland en daar kan je als 

uitvaartverzorger weinig aan veranderen.  

Omdat mevrouw euthanasie heeft gepleegd wil de rituele bewassingsgroep dit niet doen omdat dit 

in strijd is met de Thora. De broers besluiten daarom om de rituele bewassing dan maar zelf te doen. 

Dit is één van de weinige dingen waar ze het over eens zijn met elkaar. Want de ene broer is joods-

orthodox en de andere niet. En dat maakt zeker een verschil want waar de een veel waarde aan 
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hecht (de joodse wetten en voorschriften) is voor de ander niet zo belangrijk. Maar gelukkig komen 

ze er wel uit.  

Het was voor Iede een leerzame week. Hij dacht wel iets te weten van de joodse gebruiken maar in 

dit geval lag de nadruk vooral op de verschillen binnen de joodse gebruiken. Maar door de hulp van 

de beide broers in het hoe en waarom wisten ze Iede duidelijk te maken wat ze van hem 

verwachtten. Het werd uiteindelijk een prachtig afscheid waar beide broers fijn op konden 

terugkijken.  

Conclusie 
Er zijn vele variaties in cultuur en tradities. Maar wat gemeenschappelijk is, is de wens om de 

overledene respectvol te eren en steun te bieden aan de nabestaanden.  

Ben je als uitvaartverzorger betrokken bij een uitvaart van een cultuur waarvan niet alle tradities jou 

bekent zijn dan is open en duidelijke communicatie van zeer groot belang. Verdiep je in de rituelen 

en tradities en stel vragen als je het niet weet. Geef aan dat je graag hoort wat de nabestaanden van 

jou verwachten. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat de wensen van de 

familie goed worden begrepen en gerespecteerd. 

 

Als uitvaartverzorger heb je naast de eerder genoemde vaardigheden dan ook enige basiskennis 

nodig van verschillende culturen. Gekeken naar de enquête zou je je in ieder geval kunnen verdiepen 

in de Molukse, Surinaamse, Chinese, Hindoestaanse en Islamitische cultuur.  

Het was voor mij verrassend om te ontdekken dat niet iedere cultuur specifiek kiest voor een 

uitvaartondernemer met dezelfde achtergrond en taal. Ik had verwacht dat mensen zich vaak het 

meest op hun gemak voelen bij iemand die hun eigen cultuur en taalachtergrond deelt, vooral bij 

zo'n emotionele gebeurtenis als een uitvaart. Waarom mensen in sommige gevallen toch kiezen voor 

een uitvaartverzorger van een andere cultuur zou kunnen zijn vanwege praktische redenen of de 

kwaliteit en ervaring van een uitvaartverzorger. Maar normen en waarden veranderen ook en 

sommige mensen houden zich misschien minder strikt aan hun cultuur met zijn rituelen of zijn 

afkomstig uit een mengeling van verschillende culturen.   

Wat ik ook uit de enquête heb kunnen halen is dat er toch veel uitvaartverzorgers gevraagd worden 

door verschillende culturen om een uitvaart te organiseren. Dit geeft aan dat uitvaartverzorgers 

bereid en in staat zijn om over culturele grenzen heen te werken, zelfs zonder de specifieke culturele 

achtergrond van de overledene. Door het gebruik van een tolk, een training in culturen en tradities, 

samenwerkingen tussen uitvaartverzorgers en het vermogen om je aan te passen kun je als 

uitvaartverzorger veel bereiken.  

Aangezien ik in Friesland woon zal ik meer in aanraking komen met de tradities vanuit de 

Protestantse en de Rooms-Katholieke cultuur. Wil ik mij specialiseren in andere culturen dan zal ik 

zeer waarschijnlijk naar de randstad moeten verhuizen om hier ervaring in op te doen.  

 

Wil je diversiteit en uitdagingen in je beroep als uitvaartverzorger! Verdiep je dan ook in 

de verschillende culturen en tradities! 
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Overzicht van antwoorden Gesloten

1. Uit welke provincie komt u.

2. Bent u gespecialiseerd in een bepaalde cultuur?

3. Indien ja, wilt u de (meerdere) cultuur benoemen?

14
Antwoorden

Meest recente antwoorden

"Hindoe"
. . .

Antwoorden

35
Gemiddelde tijd

04:33
Duur

20

Groningen 1

Friesland 2

Drenthe 1

Overijssel 0

Flevoland 0

Gelderland  6

Utrecht 5

Noord-Holland 9

Zuid-Holland  9

Zeeland 0

Noord-Brabant 1

Limburg 1

Ja 4

Nee 19

Ik heb ervaring met meerdere culturen 12

Dagen

Uitslag enquête



4. Doet u uitvaarten voor specifieke culturen in heel Nederland?

5. Indien u werkt vanuit een uitvaartorganisatie. Heeft uw uitvaartbedrijf medewerker(s) in dienst die gespecialiseerd zijn in een bepaalde cul
tuur?

6. Heeft u zelf een specifieke culturele achtergrond? 

7. Indien ja, welke cultuur vertegenwoordigt u?

9
Antwoorden

Meest recente antwoorden

"Indisch"
. . .

Ja, ik doe uitvaarten in heel Nederland voor
specifieke culturen. 2

Nee, ik focus me op een bepaalde regio. 25

Ik werk in heel Nederland, maar niet specifiek voor
één cultuur. 8

Ja, we hebben medewerker(s) die gespecialiseerd zijn
in verschillende culturen 4

Ja, we hebben medewerker(s) die specifiek
gespecialiseerd zijn in één cultuur 2

Nee, we hebben geen medewerker(s) die
gespecialiseerd zijn in specifieke culturen 22

Ik werk niet vanuit een uitvaartorganisatie. 7

Ja 7

Nee 28

8. Hoe vaak heeft u een uitvaart verzorgd voor iemand van een andere cultuur dan de uwe?

Vaak 7

Af en toe 19

Zelden 6

Nooit 3




